
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Đừng Lên Án  
Ai Cả! 

Trong Sách Đệ Nhị Luật, Mô-sê dạy rằng, khi kết án và 

xử tử những kẻ phạm tội ngoại tình, thì cần phải có ba yếu tố 
rất căn bản sau đây: 
   

1. Phải có các nhân chứng: "Căn cứ vào lời của hai nhân 
chứng hay ba nhân chứng, mà người đáng chết sẽ bị 
xử tử; người ấy sẽ không bị xử tử nếu chỉ căn cứ vào 
lời của một nhân chứng. Các nhân chứng phải là 
người đầu tiên tra tay giết nó" (Đnl 17:6-7).  

2. Khi bị bắt phạm tội ngoại tình thì cả đôi gian phu dâm 
phụ đều bị tử hình, chứ không phải chỉ có một người: 
"Nếu một người đàn ông bị bắt gặp đang nằm với một 
người đàn bà có chồng, thì cả hai sẽ phải chết" (Đnl 
22:22).   

3. Bị cáo phải có cơ hội để biện hộ: "Lề Luật của [Mô-sê 
không] cho phép kết án ai, trước khi nghe người ấy 
biện hộ và giải thích về những việc mà họ đã lỡ phạm" 
(Ga 7:51).   

 

Trong vụ án người phụ nữ ngoại tình mà chúng mình nghe 
trong bài Tin Mừng hôm nay, bạn có thấy ba yếu tố này 
không?  Tôi chả thấy gì cả! Dù chỉ là một yếu tố thôi cũng 
không có!  Thật đấy, bạn dò lại đi thì sẽ thấy! 
 

• Họ chỉ cáo buộc thiếu phụ này bị bắt quả tang phạm 
tội ngoại tình, nhưng họ lại không nói ai là những 
nhân chứng!   

• Họ nói là họ đã bắt được quả tang chị ta đang phạm tội 
ngoại tình, nhưng người đàn ông phạm tội với chị ta ở 
đâu?  Sao không thấy đưa người đàn ông ấy ra với cô 
ta một lượt? 

• Họ nhao nhao tố cáo chị ta, nhưng không để cho chị ta 
giải thích gì cả. Nếu chị ta chưa có cơ hội giải thích gì 
cả thì không ai có quyền ném đá chị ta cả!  Nếu ném 
đá là họ vi phạm trầm trọng lề luật của Mô-sê!  

 

Qua bài Tin Mừng hôm nay, tôi thấy lắm khi tôi, và có thể 
có cả bạn nữa, có những lúc, rất có thể đã hành xử giống y 
như những Kinh Sư và Pha-ri-sêu khi xưa. Chúng mình hay 
lên án người khác một cách rất vội vã, và thiếu suy xét! Ví 
dụ:   
 

• Khi thấy con trai hoặc con gái của ông A hay bà B hư 
hỏng, nghiện ngập xì ke ma tuý, ăn cắp ăn trộm... ta 
liền kết án ông A bà B không biết dạy dỗ con cái, cho 
nên con cái của họ mới lêu lỏng, chơi bời, mới hư thân 
mất nết... 

• Khi thấy một linh mục bị treo chén, thì người ta lập 
tức lên án Đức Giám Mục đủ mọi thứ tội, nào là 
không có lòng thương xót, nào là trù dập, hèn nhát, 

 
•  
•  
•  nhu nhược, nghe lời bọn cộng sản hãm hại người anh 

hèn nhát, nhu nhược, nghe lời bọn cộng sản hãm hại 
người anh em của mình ... 

• Sau khi cha Trần Ngọc Thanh bị sát hại trong khi 
ngồi tòa giải tội; và sau sự kiện mấy tên cán bộ láo 
lếu xông vào nhà thờ phá rối trong khi Đức Tổng 
Thiên đang cử hành thánh lễ ... Các Đấng Bản Quyền 
chưa kịp lên tiếng, thì người ta liền viết email, đăng 
trên Facebook, trên Instagram những lời lẽ kết án các 
Đấng là những chủ chăn hèn nhát, không dám bênh 
vực cho sự thật, sợ chính quyền cộng sản …  

 

Bạn thân mến, xin đừng bao giờ mở miệng lên án bất cứ ai 
cả, bởi vì làm như vậy là bạn đang ngồi vào cái ghế thẩm 
phán của Thiên Chúa đấy!  Ngồi vào ghế xét xử của Chúa là 
tội phạm thánh đấy chứ không phải tội thường đâu nhá! 
 

Thiên Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót, chậm bất bình 
và hết sức khoan nhân (Tv 103:8), Ngài mong muốn chúng 
mình noi gương, bắt chước và học hỏi nơi Ngài những nhân 
đức của từ bi, nhân hậu, kiên nhẫn và tha thứ, để nhờ vậy, 
khi thấy những lỗi lầm, khiếm khuyết và tội lỗi của tha 
nhân, bạn và tôi mới có thể cảm thông, thương xót và không 
lên án họ.   
 

Để có thể tránh không phạm phải những sai lầm của các 
Kinh Sư và Pha-ri-sêu, bạn và tôi hãy ghi nhớ:   
 

1. Chỉ có một mình Thiên Chúa là Đấng ra lề luật và 
là Đấng DUY NHẤT có quyền xét xử, có quyền lên 
án và kết án các tội nhân.  Còn chúng mình, trước 
mặt Chúa, chỉ là tội nhân, yếu đuối và tội lỗi. 

2. Khi tôi lên án người khác là khi đó tôi đang rước 
họa vào thân, bởi vì Chúa Giêsu đã phán: “Anh em 
đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án” (Lc 
6:37). 

3. Khi tôi lên án người khác, là khi đó tôi đang vênh 
vang cho rằng, tôi là người tốt lành và công chính, 
tôi đang phạm tội kiêu căng và tự mãn.  Tội này 
nguy hiểm vô cùng, bởi vì khi kiêu căng là khi đó 
tôi bắt đầu xa lìa Thiên Chúa (Hc 10:12) và tôi sẽ 
bị Thiên Chúa thẳng tay khử trừ và tiêu diệt (Lc 
1:51). 

 

“Anh em hãy có lòng nhân từ như Cha anh em trên trời là 
Đáng nhân từ” (Lc 6:36).  Chúng ta cầu nguyện cho nhau, 
để bạn và tôi tránh không bao giờ lên án người khác, nhưng 
luôn có lòng nhân từ, biết thương xót và cảm thông với 
những yếu đuối của anh chị em chung quanh chúng mình.   
 

Cầu chúc bạn và gia đình một tuần lễ mới vui khỏe, may 
mắn và bình an trong tình thương của Chúa và Mẹ Maria. 
 
người anh em của mình ... 
 
 



	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

In the Book of Deuteronomy, Moses teaches that, 

when condemning and executing adulterers, three very 
basic elements are required: 
 

1. There must be witnesses: “On the testimony of 
two or three witnesses shall a person be put to 
death; no one shall be put to death on the 
testimony of only one witness. The hands of the 
witnesses shall be the first raised to put the person 
to death” (Dt 17:6-7).  

2. When caught committing adultery, both adulterers 
are sentenced to death, not just one: “If a man is 
discovered lying with a woman who is married to 
another, they both shall die” (Dt 22:22).   

3. The defendant must be given the opportunity to be 
heard: “The law of [Moses does not] condemn a 
person before it first hears him and finds out what 
he is doing” (Jn 7:51).   

 

In the incident of the woman who committed adultery 
that we heard in today's Gospel; do you recognize these 
three elements? Nothing noticeable to me! Not even a 
slightest detail.  Seriously, read over it again and you 
will see!  
 

• They accused this widow of being caught in the 
act of adultery, but they couldn’t say who the 
witnesses were! 

• They asserted that they caught her committing 
adultery, but where was the man who committed 
the transgression with her? Why not bring out that 
man with her? 

• They kept on reproaching her but did not enable 
her to give an explanation. If she wasn’t given a 
chance to speak for herself, then no one has the 
right to stone her! If they did, they would violate 
the Law of Moses! 

 

Through today’s Gospel, I realize that countless times, 
we have likely acted in the same manner as the Scribes 
and Pharisees. We so often condemn others quickly, 
without consideration! 
 

• When we become aware that the son or daughter 
of Mr. A or Mrs. B is a spoiled brat, addicted to 
gambling, drugs, a thief, etc., we immediately 
condemn Mr. A and Mrs. B and assume they do 
not have the skills to teach their son/daughter, that 
is why their children are wandering, reckless, 
wasteful, or unruly… 

• When we realize that a priest is being laicized, we 
immediately condemn the Bishop for all kinds of 
meanness:  being merciless, cruel, cowardly, 
submissive to the communists’ order and for 
harming his own brothers… 

• Following the murder of Father Tran Ngoc Thanh 
while hearing confessions; and after the incident 
of some insolent officials who broke into the 
church to disrupt the Archbishop while he was 
celebrating Mass…Before the Ordinaries could 
even speak, people immediately sent emails, 
……. created posts on Facebook, Instagram 
condemning the Ordinaries as cowardly 
shepherds who did not dare to stand for the 

created posts on Facebook, Instagram condemning 
the Ordinaries as cowardly shepherds who did not 
dare to stand for the truth… fearful of the 
communist government... 

 

My dearest friends, please do not condemn, because, by 
doing so, you are sitting in the judgement seat of 
God! Sitting in the judgement seat of God is blasphemy, 
not a venial sin! 

 

Merciful and gracious is the LORD, slow to anger, 
abounding in mercy (Ps 103:8) He wants us to imitate and 
learn from Him the virtues of compassion, kindness, 
patience, and forgiveness, so that, when we become aware 
of the faults, shortcomings, and sins of others, we are able 
to empathize, be merciful and not condemn them. 

 

To avoid making the same mistakes of the Scribes and 
Pharisees, we should keep in mind: 

 

1. God alone is the One who makes the Law and is 
the ONLY One who has the right to judge, 
condemn and convict sinners. But we, before the 
Lord, are only sinners. 

2. When I condemn others, I am bringing disaster 
upon myself, because Jesus said: “Stop 
condemning and you will not be condemned” (Lk 
6:37). 

3. When I condemn others, that is when I am boasting 
that I am a good and righteous person. At that very 
moment, I am committing the sin of pride. This sin 
is extremely grave, because the beginning of pride 
is stubbornness in withdrawing the heart from 
one’s Maker (Sir 10:12) and God with his arm, 
disperses my arrogant mind and heart. (Lk 1:51). 

 

“Be merciful, just as your Father is merciful” (Lk 6:36). 
Let us pray for each other, so that we will not fall into 
temptation to condemn others, but always be kind, 
compassionate, and sympathetic to the vulnerability and 
fragility of our brothers and sisters around us. 

 

Wishing you and your family a happy, healthy and 
peaceful new week in the love of God and Blessed Mother 
Mary. 

 

Lm Đaminh Phạm Tĩnh, SDD 
www.chatinh.org www.nhachua.org  
www.nhachua.net 
	

Do Not Judge Others! 


