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Phúc Âm thuật lại rằng, trong ba năm rao giảng tại 

Galilê, Chúa Giê-su đã làm ơn làm phước, và giúp đỡ cho 
rất nhiều người. 
 

• Ngài cho người mù xem thấy, kẻ què được đi, người cùi 
được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại 
…làm phép lạ hóa bánh ra nhiều cho năm ngàn người 
ăn, không kể đàn bà và trẻ con (Mt 11:5; 14:21). 

• Ngài ban cho ông Giu-đa quyền trừ quỷ, chữa bệnh, 
Ngài tin tưởng và giao cho ông nhiệm vụ làm thủ quỹ, 
quản lý tất cả tài chánh của nhóm Mười Hai (Ga 
13:29).   

• Ngài lo lắng cho các ông từng miếng ăn giấc ngủ: 
“Anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà 
nghỉ ngơi đôi chút” (Mc 6:31). 

• Ngài giao cho ông Phê-rô một chức vụ rất cao trọng: 
“Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, 
anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như 
vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ 
tháo cởi như vậy” (Mt 16:19). 

 

Vậy mà khi Chúa Giê-su bị quân lính bắt thì “Các môn đệ 
bỏ Người mà chạy trốn hết” (Mc 14:50); Phê-rô thì thề 
rằng: “Tôi không biết người ấy [là ai cả]” (Mt 26:72);  
Giu-đa thì đã bán đứng Ngài: “Tôi nộp ông ấy cho quý vị, 
thì quý vị muốn cho tôi bao nhiêu … Họ quyết định cho 
hắn ba mươi đồng bạc” (Mt 26:14-15); còn dân chúng thì 
gào thét ầm ĩ: “Đóng đinh nó vào thập giá!” (Ga 19:6).  
Những người đã từng thọ ơn Chúa ở đâu cả rồi?  Sao chẳng 
thấy ai đến bênh vực, hay ít ra đến để an ủi Ngài, nhưng lại 
để Ngài cô đơn, đau khổ và tủi nhục như vậy?    
 

Bạn thân mến, qua các Bài Thương Khó của Chúa Nhật Lễ 
Lá và của thứ Sáu Tuần Thánh này, chúng ta sẽ thấy tất cả 
những bất công, đau khổ và những tủi nhục mà Đức Giê-su 
đã phải chịu vì tội lỗi của nhân loại, nhưng đồng thời 
chúng ta cũng sẽ nhận ra được dung mạo của một Thiên 
Chúa từ bi, hay thương xót, chậm bất bình và hết sức 
khoan nhân.  Thật vậy, trước những sự bội phản và bạc bẽo 
của dân chúng, của các môn đệ, của những người mà Ngài 
đã yêu thương hết tình…Ngài không trách móc, không 
khinh thường, không ghét bỏ các môn đệ hèn nhát; Ngài 

cũng không lên án ông Phê-rô, không kiếm cách trả thù 
những kẻ đã tra tấn, hành hạ, nhục mạ và đóng đinh Người 
trên thập giá…nhưng Ngài đã cầu nguyện cho họ: “Lạy 
Cha, xin Cha tha cho chúng, vì chúng không biết việc 
chúng làm." (Lc 23:34). 
 

Đức Giê-su Ki-tô, hôm qua cũng như hôm nay, và như vậy 
mãi đến muôn đời (Dt 13:8) Ngài vẫn là Đấng nhân hậu và 
từ bi, là Đấng hiền lành và khiêm nhường trong lòng (Mt 
11:29). Ngài luôn rộng lòng tha thứ và sẵn sàng bỏ qua tất 
cả những tội lỗi của nhân loại: “Tội các ngươi, dầu có đỏ 
như son, cũng ra trắng như tuyết; có thẫm tựa vải điều, 
cũng hoá trắng như bông” (Is 1:18). Thật vậy, cho dù con 
người ta trong đó có bạn và có tôi nữa, có xúc phạm và 
làm tổn thương Ngài nặng nề, có trầm trọng, có kinh 
khủng mấy đi chăng nữa…chỉ cần chúng ta ăn năn sám 
hối, nhận ra lỗi lầm của mình và quay trở về thưa với Ngài 
giống như người con hoang đàng khi xưa: “Thưa cha, con 
thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con 
cha nữa…” (Lc 15:21) thì Ngài lập tức tha thứ và ôm ấp 
chúng ta vào lòng từ ái của Ngài.   
 

Bạn thân mến, nếu hôm nay, bạn nhận ra rằng Đức Giêsu 
Kitô là Đấng từ bi, nhân hậu, và bạn tin rằng Chúa không 
bao giờ chấp tội của chúng mình, Ngài sẵn sàng tha thứ tất 
cả mọi lỗi lầm thiếu sót của chúng ta, thì bạn và tôi hãy 
siêng năng chạy đến với Bí Tích Hòa Giải.  Bởi vì trong và 
qua Bí Tích Hòa Giải, bạn và tôi sẽ cảm nghiệm được sự 
dịu dàng, nhân hậu và tha thứ của Thiên Chúa. 
 

Xin bạn cũng hãy cầu nguyện cho những anh chị em đang 
sống xa nhà Chúa, những người đang nghi ngờ hay đang 
bị mất niềm tin vào Chúa, nhất là cho các bạn trẻ. Xin 
Chúa ban cho họ ơn khôn ngoan, để họ nhận ra rằng Thiên 
Chúa là Đấng rất nhân từ và rất kiên nhẫn trước những tội 
nhân “Cây lau bị giập, Người không đành bẻ gãy, tim đèn 
leo lét, chẳng nỡ tắt đi” (Mt 12:20).  Và xin cho họ ơn can 
đảm, để họ chạy đến với Bí Tích Giải Tội, nhờ vậy họ sẽ 
được Chúa tha thứ và Ngài sẽ phục hồi sự bình an trong 
tâm hồn họ.  Xin cám ơn bạn trước, và cầu chúc bạn một 
Tuần Thánh thật bình an, mạnh khỏe và tràn đầy ơn thánh. 
Và xin bạn nhớ thứ Sáu Tuần Thánh ăn chay và kiêng thịt 
nhé!   
	



	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

The Gospel reveals to us that, during His three years 

of preaching in Galilee, Jesus graciously blessed, 
cured, and cared for the needs of countless people. 
 

• Jesus restored sight to the blind, made the lame 
walk, cleansed lepers, opened the ears of the deaf, 
and raised the dead to life...He multiplied a few 
loaves of bread and a few fish and fed five 
thousand people, not including women and 
children (Mt 11:5; 14:21). 

• Jesus trusted Judas and appointed him as treasurer 
who would be in charge of the Apostles’ finances 
(Jn 13:29).  

• Jesus showed His tender care for the physical and 
material needs of His disciples: “Come away by 
yourselves to a deserted place and rest a while” 
(Mk 6:31). 

• He entrusted Peter with the highest authority, with 
the power to absolve the sins of future Christians: 
“I will give you the keys to the kingdom of heaven. 
Whatever you bind on earth shall be bound in 
heaven; and whatever you loose on earth shall be 
loosed in heaven” (Mt 16:19). 

 
 
•  lingua franca va esser plu simplic e regulari quam li existent. 

Despite Jesus’ loving care of others, when He was 
arrested by the soldiers, “[His Apostles] all left him 
and fled” (Mk 14:50); Peter denied his relationship 
with Jesus with an oath: “I do not know the man! (Mt 
26:72).  Judas had betrayed Jesus by offering Him to 
His enemies: “What are you willing to give me if I 
hand him over to you? They paid him thirty pieces of 
silver” (Mt 26:14-15).   The crowd screamed loudly: 
“Crucify him, crucify him!” (Jn 19:6).  What had 
happened to all those people who had been blessed by 
Jesus?  Why didn’t anyone come to His defense, or at 
least come to comfort Him?  Why did they leave Him 
alone in suffering and humiliation? 
 

My dear friends, in the account of the Lord’s Passion 
which we read during Mass on Palm Sunday, we see all 
the injustice, suffering and humiliations that Jesus 
suffered for the sins of humankind.  Yet, at the same 
time we will also recognize the face of a 
compassionate, merciful, forgiving, and loving God.  
Indeed, despite the treachery/betrayal and hatred of the 
people, of the disciples, of those whom He had loved 
… 
 

so much…He did not reproach, despise, nor abandon the 
cowardly disciples.  He did not condemn Peter, nor seek 
revenge on those who had tortured, insulted, and nailed 
Him to the Cross. Rather, He prayed for them: “Father, 
forgive them, they know not what they do” (Lk 23:34). 
 

Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever 
(Heb 13:8). He is kind and compassionate; He is meek 
and humble of heart (Mt 11:29). He is always forgiving 
and willing to let go of all the sins of humankind: 
“Though your sins be like scarlet, they may become 
white as snow; Though they be red like crimson, they 
may become white as wool” (Is 1:18).  In fact, no matter 
how many of us, His people, insult and hurt Jesus in 
terrible ways…all we need to do is to repent, recognize 
our mistakes/sins, and return to Jesus, and cry out in a 
loud voice as the prodigal son in the Bible: “Father, I 
have sinned against heaven and against you; I no longer 
deserve to be called your son.” (Lk 15:21)   He 
immediately forgives and embraces us in his loving 
kindness.   
 

My dear friends, if today you recognize that Jesus is full 
of compassion, and if you believe that He is willing to 	

forgive all our faults/sins, then we must eagerly approach 
the Sacrament of Reconciliation. For in and through the 
Sacrament of Reconciliation, you and I will experience 
the gentleness, kindness and forgiveness of God.  
 

Please also pray for those who are, unfortunately, falling 
away from God's family, for those who are doubting or 
losing faith in God, and especially for young people. May 
the Lord grant them wisdom so that they may know that 
God is very merciful and full of patience with sinners “A 
bruised reed he will not break, a smoldering wick he will 
not quench” (Mt 12:20).  Intercede for them to obtain the 
gift of courage, so that they can confidently approach the 
Sacrament of Reconciliation, believing that they will be 
forgiven by God Who will restore peace in their hearts. 
Thank you so much! May your heart gets filled with 
peace and your soul be nourished with faith throughout 
the Holy Week. And please remember, Good Friday is 
obligatory day of universal fast and abstinence! 
 
Lm Đaminh Phạm Tĩnh, SDD 
www.chatinh.org www.nhachua.org  

God is Merciful  
&  

Full of Compassion 


